
De familie Suiker-Hoedjes 

 

De familie Suiker-Hoedjes heeft van 21 mei 1912 tot 21 januari  1920 in Eenigenburg gewoond,  

op ’t Hoogt, nummer A32, nu Surmerhuizerweg  13. 

 

 

Simon Suiker is geboren te Hensbroek op 8 december 1885. 

Hij is als ongehuwde boerenknecht werkzaam in Heerhugowaard van 24 juli 1911 tot 18 mei 1912. 

Als zijn vorige woonplaats staat vermeld Sint Maarten. Op 18 mei 1912 vertrekt hij naar Sint 

Maarten.  

Anna Hoedjes is geboren te Obdam op 19 oktober 1889. 

Zij is als ongehuwde dienstbode werkzaam in Heerhugowaard van 15 juni  1911 tot 4 april 1912. 

Als haar vorige woonplaats staat vermeld  Obdam. Op 4 april 1912 vertrekt zij naar Obdam. 

Beiden gaan dus kort voor hun huwelijk terug naar hun vroegere woonplaats, respectievelijk Sint 

Maarten en Obdam. 

Simon Suiker (beroep:  arbeider) en Anna Hoedjes huwen op 1 mei 1912 in Obdam, hij is dan 26 jaar 

en zij is 22 jaar. Ze vestigen zich in de gemeente Sint Maarten (ingeschreven op 21 mei 1912).  

Op hetzelfde gezinsblad van dat bevolkingsregister staan de volgende kinderen op bovenstaand 

adres vermeld: 

 zoon Simon, geboren 27 februari  1913 te Sint Maarten 

 dochter Anna Maria, geboren 26 mei  1914 te Sint Maarten 

 zoon Cornelis Johannes,  geboren 7 september  1915 te Sint Maarten 

 dochter Maria Geertruida, geboren 21 augustus  1917 te Sint Maarten 



Het gezin Suiker-Hoedjes vertrekt op 19 januari 1920 naar Obdam. Daar zijn nog 5 kinderen geboren, 

waaronder Geertruida  Maria ( 9 februari  1921 Obdam, overleden 8 november 1998, Waalre).  

Zij is getrouwd met Johannes Adrianus Bos  (4 juli 1914 Hoogwoud, overleden 18 juni 1983, Waalre).  

 

 

 

Overlijdensadvertentie van Anna Suiker-Hoedjes, 1968. 



In 1975 gaat het echtpaar Bos-Suiker, hun zoon Kees en diens echtgenote Ineke (zwanger van hun 

eerste kind, Neeltje) op zoek naar het huis waar opa en oma  Suiker 8 jaar gewoond hebben. 

En dat hebben ze gevonden, met behulp van Gert Jonker, die hier op de foto om een ‘bakkie‘ gaat bij 

zijn broer Piet . Gert kon zich opa Suiker nog goed herinneren. 

 

Gert Jonker voor de woning van zijn broer Piet, Kerkelaan A23 (1975). 

 



1975: Het echtpaar Bos-Suiker en de toenmalige bewoner van Surmerhuizerweg13, Guus IJven. 

 

 
 

 

 
Geertruida Maria Bos-Suiker en Guus IJven  

 

 

 

  

 

 

   


