Eenigenburg op de korrel

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Dick Visser en woon in Nieuwe Niedorp. Een geboren en getogen
Eenigenburger uit het Kerkelaangje waar mijn moeder 24 jaar kosteres van de NH kerk is geweest. Nu is het
zo dat een oom van mijn vader, de oudste broer van zijn moeder, mijn oma, Willem Meijles (1881 — 1960) in
1956 een schriftje vol heeft geschreven over zijn Eenigenburger komaf. Ook in 1956 tekende hij alle huizen van
Eenigenburg op met hun toenmalige bewoners,

Om dit document niet verloren te laten gaan heb ik dit zo goed en kwaad als het kon proberen te ‘vertalen’ na te
zocken en uit te pluizen. Dit is me na enkele jaren intensief zocken uiteindelijk toch gelukt. Nu is dit alles online
te bezocken. Ontzettend veel enthoustaste mails ontvang ik van de desbetreffende families, heel leuk allemaal.

www.eenigenburgopdekorrel.nl, een website over het prachtige dorpje Eenigenburg, Een soort dorpsgencalogie

over de inwoners van Eenigenburg vanaf £1850 tot heden. Dick Visser heeft al het materiaal aangeleverd,

Ciske Quant uit Warmenhuizen heeft de website gebouwd.
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